
Als de vrede komt… 
Liefje 

Als de vrede komt 
Laten we haar 

dan tussen ons in 
liggen 
zitten 
spelen 

of zoals ze wilt 
kroelt ze ’s nachts dan met ons mee 

geven we haar dan ook, een kusje op haar hoofd 
of zij op die van ons? 
als de vrede mooi is 

trekken we haar dan aan 
voor de spiegel 

nemen we haar dan mee 
uiteten 

en eigenlijk 
overal naartoe? 

de mensen zullen naar ons staren 
omdat ze ook een beetje vrede willen 

als ze helemaal van ons is 
bij ons hoort, wij bij haar 
zullen we haar dan delen 

met de rest 
is dat 
hoe 

vrede 
werkt? 

als ze moe is 
stoppen we haar dan samen in bed 

als ze wordt ontslagen 
als ze weg wilt 

laten we haar dan gaan 
of gaan we met haar mee? 

gaan wij waar zij is of zij 
waar wij 

als de vrede 
het volhoudt 
tussen ons in 

zullen we haar dan vieren 
zullen we haar dan 

net zo veel 
verlossing 
teruggeven 
net zo veel 
bevrijding 

zullen we dan 
eindelijk 

helen 
en ermee kunnen leven 

met de dagen waarop ze 
- nog niet 

tussen ons in 
lag 



met ons allen 
een van ons was; 

maar… we zijn met zo veel 
zal ze wel passen 

in de auto 
in ons kikkerlandje 

zal ze de wereld kunnen omvatten 
wat als ze, nog maar een kind is? 

is er nog wel een plekje? 
een bedje voor haar 

tussenin 
alle andere 

vreemdelingennummers 
wat als ze een lange achternaam heeft 

en een lang verhaal 
en een lange reis 

achter de rug 
wat als we haar vinden 

dat ze achter werd gelaten 
wat als ze haar visa is verloren 
geen land heeft en geen bewijs 

wat als ze illegaal 
tussen ons in 

verblijft? 
wat als de vrede aan de grens staat 

maar het land nog steeds op slot staat? 
wat doen we dan met haar 

hoe 
laten we haar binnen 

wat als iedereen haar ontkent 
vooral de rijke landen 

.. 
schatje, als de vrede komt 
zul je haar dan ontvangen? 

zul je opendoen? 
wat als je haar niet herkent 
wat als we ons vergissen 

wat als ze iemand anders was 
een andere huidskleur had 

wat als ze 
heel stil 

binnen komt sluipen 
wat als ze te lief is en wij dat helemaal niet meer gewoon zijn 

wat als ze zacht is en vol hart 
wat als wij te hard zijn geworden 
wat als we er niet klaar voor zijn 

wat als we haar af hebben gewezen 
omdat we niet zagen 

dat ze er al was 
wat als we haar over hebben geslagen 

… 
als het licht er is 

zullen we het wel zien? 
mama? land van mama.. land van herkomst 

vader.. vaderland.. vaderhart.. 



God.. 
Godsvrede.. 

in de naam van God 
schreeuwen 
niet mijn God 

nu het geweld zo groot .. 
komt ze dan ooit terug 
waar zit ze te schuilen 
is ze bang van ons? 

als ze groot genoeg is 
laten we haar dan los? 
als ze ooit genoeg is 

liefje, als ze ooit precies goed is 
wat zullen we dan doen met al het as 

als het branden stopt 
wat zullen we dan doen met al het rook? 
wat zullen we dan doen met al het bloed? 

als de oorlog stopt 
als de vrijheid valt 

vangen we haar dan op? 
schatje 

nu het geweld zo groot 
en zo indringend naar binnenkomt 
nu de beelden zo hard schreeuwen 

de restjes 
zonen en dochters 

zul je haar wel horen 
als ze 
als ze 

’s avonds aanklopt 
als de oorlog stopt 

in de naam van God 
als de vrede komt… 

mama 
wat doet dat dan met ons? 


